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JOËPIE!!!! WE ZIJN TERUG OPEN!!!! Kjeunemie is
terug van start gegaan. 

Deze week waren we al goed van start gegaan met
enkele geweldige thema’s die allemaal een link
hebben met het overkoepelende thema van deze
week: Olympische spelen.

Maandag 26/08/2024: balsporten
De kleuters hebben in de voormiddag ze allerlei
balspelletjes gespeeld. In de namiddag hebben ze
wedstrijden gedaan met de bal. Ze hebben jagerbal en
tik tak boem gedaan.

Het lager heeft in de voormiddag geleerd hoe je de bal
moet hanteren. Hoe je een bal moet leren tikken,
schoppen, gooien, ... In de namiddag hebben ze een
toernooi gedaan om te kijken wie het beste is met een
bal.

Dinsdag 20/08/2024: olympische spelen
De kleuters en het lager hebben zich voorbereid in de
voormiddag om naar de Olympische spelen te gaan
deze namiddag. 

Deze namiddag hebben allemaal naar de Kjeunemie
Olympische spelen gegaan. Waar ze schoenenwerpen,
kogelstoten, judo, ... 

Overzicht van de week

Woensdag: 29/07/2024: atletiek
In de voormiddag heeft het lager de atletische spelen gedaan. Ze hebben
estafette gedaan, speerwerpen, ... In de namiddag gaan ze duiken in de
waterwereld om daar de wateratletiek. 

Het kleuter heeft zich opgewarmd om naar de atletische spelen te gaan deze
namiddag. Ze hebben gedanst, stretchen, ochtendgymnastiek, ... In de
namiddag hebben ze samen met Baptiste de koning van de wateratletiek
opdrachten gedaan om hem terug blij te maken. Hij was namelijk al zijn
vrienden kwijt. Het kleuter heeft ze allemaal terug gevonden.



Donderdag 30/08/2024: color-obstakel-run
Samen zijn we met z’n allen naar het speelplein Zwiebel
geweest in Ledegem. Daar hebben wij veel plezier
gehad. 

We hebben in de voormiddag een competitie gedaan
om te kijken wie de beste is. Dit hebben we gedaan door
te kijken wie het beste kan springen op het
springkasteel, tattoos zetten (grimme), een T-shirt
versieren, ... 

In de namiddag hebben we samen een obstakel
parcours gedaan en op het springkasteel gesprongen
tot we bijna in onze broek deden van het lachen. 

Vrijdag: 30/08/2024: GESLOTEN
Het speelplein is gesloten. De moni’s hebben alles gepoest en alles terug netjes opgeborgen
om volgend jaar terug alles uit te halen om mee te spelen. Tot volgend jaar!
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Volgende week is het speelplein gesloten, want we zijn alweer aangekomen bij de laatste week
van het speelplein. En hoewel het moeilijk is om afscheid te nemen, kijken we terug op heel
wat mooie momenten. Helaas sluiten we volgende week onze deuren, maar volgend jaar zijn
we er weer voor nieuwe avonturen!

Wat is de tijd snel gegaan! Het voelt alsof we gisteren nog vol enthousiasme aan deze speelpleinzomer
begonnen, maar helaas moeten we jullie nu al vertellen dat we aan de laatste week van het speelplein
zijn begonnen. We hebben samen zoveel gelachen, gespeeld en onvergetelijke momenten beleefd.
Jullie vrolijke gezichten en eindeloze energie hebben onze zomerdagen echt bijzonder gemaakt.

Helaas betekent het einde van deze week ook het einde van het speelpleinseizoen. We sluiten onze
deuren voor de komende 10 maanden en zullen jullie moeten missen tot de zomer van volgend jaar.
Maar geen zorgen, we zijn terug vanaf de eerste week van juli met een heleboel nieuwe avonturen,
spelletjes en plezier. We kunnen niet wachten om jullie dan weer te zien!

In de tussentijd hopen we dat jullie allemaal een fantastisch schooljaar tegemoet gaan. Zet je beste
beentje voor, maak nieuwe vrienden, leer spannende nieuwe dingen en vergeet niet af en toe terug te
denken aan de mooie momenten die we samen hebben beleefd.

Dank jullie wel voor een geweldige zomer! We gaan jullie allemaal super hard missen en kijken er
enorm naar uit om jullie volgend jaar weer terug te zien. Voor nu wensen we jullie veel succes en
plezier op school. Tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,
Kjeunemie



Deze week terug een aanvraag gebeurt is?
Het de derde keer van deze zomer is?
Het helaas bij misschien is gebleven?
De moni’s dit zeer jammer vinden?
Er een hulpmoni was deze week?
Ze het super goed deed?
Ze de jongere zus van Elise is?
Ze zelf nog op het speelplein gezeten heeft als kind?
Honing het enige voedsel is dat niet bederft?
Het 29°C was woensdag?
Aline per ongeluk gemist is van naar tegen Charlotte?
Aline per ongeluk haar Laura noemde?
De kinderen het super erg vonden dat Suzanne niet vaak op
bezoek komt?
Suzanne de grote baas van het speelplein is?
De moni’s dinsdagavond een super lange vergadering gehouden
hebben?
Ze dan super veel gegeten hebben?
Een groep flamingo's een "flamboyance" wordt genoemd? 
Coördinator Tyra haar twee polsen om geslagen heeft?
Ze de frituurketel in haar handen had?
Deze gelukkig koud was?
Al het frituurvet op haar was?
Het daarom in het monikot naar frietjes ruikt?
Dit ook een reden is dat er een enorme vetplek aan de deur van
het monikot?
Koeien elkaars namen kunnen leren en een sterke band vormen
met hun vrienden? 
Ze kunnen zelfs stress ervaren als ze gescheiden
worden van hun favoriete maatje.
Dit het laatste krantje van deze
zomer is?
Dit het laatste wist-je-datje is
van deze zomer?

Wist-je-dat



Hallo,

Ik ben Faye. Ik ben 5 jaar en ik ga volgend
schooljaar naar het 1ste leerjaar. Mijn
lievelingseten is spaghetti.

Ik vind het speelplein leuk omdat ik hier
samen met mijn vriendjes kan spelen,
zoals met Odette.

Mijn favoriete spelletje is verstoppertje en
een favoriete moni heb ik niet, want ze
zijn allemaal even leuk.

Groetjes Faye!!!

Hallo

Ik ben Neela en ik ben 10 jaar.
Ik heb 3 broers, 1 daarvan is Xen en hij
komt ook naar het speelplein.

Ik vind het speelplein heel leuk en mijn
favoriete moni is Elise.

Ik verlang al tot ik terug mag komen
volgend jaar.

Tot volgend jaar!
Groeten, Neela

Kindjes
aan het
woord

Kindjes
aan het
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Elke week laten we twee kindjes
aan het woord, die wat meer
vertellen over hun ervaringen
op het speelplein!



Coördinator: Tyra
Hey hey

Het is bijna niet te geloven, maar we zijn aangekomen bij de laatste week van de zomer. Wat ga ik jullie allemaal
ontzettend hard missen! We hebben samen zo veel plezier gehad, en wat hebben we geluk gehad met het mooie

weer. De waterballonnengevechten waren echt een hoogtepunt. Iedereen was helemaal doorweekt, maar het
was zó verfrissend en leuk!

Dank jullie wel voor deze geweldige zomer vol plezier, lachen en onvergetelijke herinneringen. Ik hoop dat ik jullie
volgend jaar weer terugzie. Tot dan! Veel succes allemaal in school!

Veel liefs en dikke knuffel,
Coördinator Tyra

Hoofdmoni lager en kleuter: Elise

Hey hoi

Ik ben Elise en ik sta deze week weer als hoofdmoni van de kleuters en de lagere groepen. Ik vind het fijn om
terug te zijn. Hopelijk vonden jullie deze laatste week van de zomer net zo leuk als ik. Met al die verschillende

sporten die we gespeeld hebben, en hier en daar ook eens een nieuwe sport aangeleerd kregen, zaten we zeker
niet stil. De kleurrijke slotactiviteit kan ik natuurlijk ook niet vergeten te benoemen, want wat was dat leuk! Zo'n

geweldige dag, waar we, net als altijd, weer veel te doen hadden. Hopelijk hebben jullie ook zoveel mooie
herinneringen gemaakt deze zomer, en dan zie ik jullie volgend jaar weer. 

Tot volgend jaar!!!

SlotwoordSlotwoord



Abdel (moni) en Annabel (hulpmoni)

Hey,

Ik ben Annabelle en ben 14 jaar. Mijn hobby's zijn dansen, paardrijden en naar de chiro gaan. Ik stond deze
week als hulpmoni hier op het speelplein en vond dit supertof.

Een van de leukste dingen die ik heb gedaan, is een ballenbad-ballengevecht houden met de kleuters. Ik ben te
weten gekomen dat moni zijn toch meer werk is dan ik vroeger dacht toen ik zelf als kind naar het speelplein

kwam. Het was ook leuk om met de moni's samen te werken; het was een toffe groep om in terecht te komen.

Veel dikke knuffels,
Annabelle

Goeiedag,

Mijn naam is Abdel. Ik studeer elektriciteit aan MSKA Roeselare. Het is mijn eerste jaar als moni. Ik ben nu een
jaar in België en van oorsprong spreek ik geen Nederlands, maar Frans. Ik hou er erg van om voetbal te spelen
met de kinderen, want voetbal is mijn hobby. Ik vind het speelplein erg leuk, zowel voor de kinderen als voor

mezelf, omdat het me helpt mijn Nederlands te oefenen. Mijn favoriete spelletje is Chinees voetbal.

Merci, à la prochaine! (Dankjewel, tot binnenkort!)



Ons te volgen op instagram en
TikTok! Via onze TikTok-en
instagrampagina
"zwiebel_kjeunemie" posten wij
leuke foto's en filmpjes.

Niet vergeten!
Ons te 'liken' op Facebook. Via onze facebookpagina "Speelpleinwerking Zwiebel Ledegem en
Kjeunemie Sint-Eloois-Winkel" posten wij de foto's van de afgelopen week en informatie over het
speelplein en dergelijke.

ziebel_kjeunemie

ziebel_kjeunemie
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Verbind jij de juiste sport met de
juiste persoon
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